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AANDENKEN AAN
MEVROUW

NELLY SIX

Weduwe van de Heer
Georges GOESSAERT

Zij werd geboren te Harelbeke op 3 mei 1897 en
is zachtjes in de Heer ontslapen inde St. Niklaas-
kliniek te Kortrijk op 3 januari 1990, in haar 93¢
levensjaar. Zij werd gesterkt door het sacrament
van de zieken.

Moeder, meter,

de bloemen van vreugde

- die we op uw 93¢ verjaardag

wilden geven als blijken van onze
genegenheid en dankbaarheid

liggen nu op uw lijkbaar

als stille getuigen van onze diepe rouw.
We hebben heel veel pijn om uw sterven
en voelen nog intenser nu

de kilte van de winter.

Maar al doet de nevel en de mist

de trekken van het landschap vervagen,
scherp ligt in ons beeld van u,

als goede echtgenote en moeder,

als zorgzame en liefhebbende vrouw.

Het beeld waarin de fijne plooien liggen

van uw bescheidenheid en fijngevoeligheid:

jii was zo goed, zo huiselijk en eenvoudig,

zo liefdadig en plichtbewust. Jij had ook

zo’n eenvoudig maar oer-sterk geloof.

Jij bad voor ons en voor de ganse familie.

Jij zorgde vroeger op een vanzelfsprekende ma-
nier voor zovelen: vader, moeder, een broer, een
zuster, en kinderen.....

Om zo heel veel was jij de graaggeziene in de
familie. We zullen je echt missen.

Nu je liefdevolle handen tot rust zijn gekomen,
geven we u, moeder, uit onze dankbare handen
en leggen u neer in de handen van de Levende
God, die wij danken om uw leven en uw
voorbeeld.

Marcel en Denise VANDORPE-GOESSAERT
en familie,

Maurice en Lea

GOESSAERT-VANDEKERKHOVE en familie,

danken U.



