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In de vreugde van de Heer leve nu voort

Mevrouw
Maria - Helena SIX

echtgenote van de Heer Gerard Vandenborre

geboren te Harelbeke, op 1 januari 1893
en er in de Heer ontslapen, op 22 maart 1974,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Heer onze God,

zoveel jaren hebt gij deze vrouw
gezondheid en levenskracht geschonken.
Voor haar en voor ons wie zij

zo dierbaar en genegen was,

was het een reden om U blijvend

dank te zeggen.

Nu dit stille leven rustig ten einde liep,
bidden wij U :

wil haar belonen naar werken

en vrede schenken in

Uw onvergankelijk licht door

Christus onze Heer. Amen.

Haar eenvoud was gevuld met de stille zorgen
van iedere dag : het huishouden en de goed-
heid voor haar man. Zij was tevreden met het
huiselijk geluk in haar woning. De laatste ja-
ren kwamen ziekte en ouderdom haar nog
meer sluiten voor alles wat er buiten gebeur-
de. Stilaan werd zij voor deze wereld de af-
wezige, die slechts nog ingekeerd zoekt naar
vrede en eeuwige rust. In zulke ogenblikken
is het een kracht te geloven dat er voor ieder
mens een volmaakt Ander Leven is weggelegd.
Laten wij dan ook vanuit dit verrijzenisgeloof
voor haar bidden.

Dierbare echtgenoot, dank voor Uw goedheid
in goede en kwade dagen. Dank vooral voor
die goede zorgen voor mij in mijn ziekte. Ik
was gelukkig te zien hoe U mij kont vervan-
gen. Blijf verder vertrouwen in de Heer.

Goede familie en buren, dank voor Uw grote
genegenheid, voor Uw vele bezoeken en hulp
die mij een troost en steun waren. Bid voor
mij.

De Heer Gerard VANDENBORRE,
haar echtgenoot ;

De families SIX - DESCHYNCK,
VANDENBORRE - CALLEWAERT,

Uw aanwezigheid en gebed zijn de beste troost
voor de familie, waarvoor zij U dankt.

Begr. V. Vercruysse en Zoon, Harelbeke -
Drukkerij A. Vandebuerie, Harelbeke -
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