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. BIDT VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW MARGARETA SIX

echtgenote van Heer
CONSTANT BOUCKAERT

geboren te Harelbeke op 4 december 1895 en er
overleden op 7 augustus 1961,
bediend met de H. Sakramenten van de zieken.

De liefde tussen gehuwde mensen op gevorderde leeftijd
is zo stevig. De scheiding valt dan zo pijnlijk. Hoe ouder
man en vrouw worden, hoe minder zij elkander kunnen mis-
sen. Pasgehuwden zoeken zichzelf nog in hun wederzijdse
liefde, oudere mensen hebben hun liefde uitgezuiverd van
alle eigenliefde en leven alleen de een voor de andere.

Dit was zo duidelijk hier. Wat heeft deze man goed ge-
zorgd voor zijn echtgenote. Niets was hem te lastig. Zij de-
den het zo goed samen. Wel en wee van het leven droegen
zij samen. Waar liefde en genegenheid is, daar woont God.
Dit is het schoonste sieraad van een mensenleven, de liefde
tot God. Daarom zal deze overledene bij God welgekomen
zijn.

Beste Man, gij hebt zoveel voor mij gedaan, zorg nu
goed voor uzelf. Ik dank U van harte en ook allen die
mij hebben geholpen, de Eerwaarde Zusters op de eerste
plaats. Tot weerziens.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

Jezus, Maria, Joseph.

Drukk. Vandeputte, Harelbeke.




