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TOT AANDENKEN VAN
DE HEER
LUCIEN CALLENS
echigenoot van Mevrouw Monika MINJAUW

geboren te Bavikhove op 7 okiober 1936 en god-
vruchtig overleden te Kortrijk op 30 mei 1976,
voorzien van de laatste H. Sakramenten.

Het was voor zijne echtgenote een lange en ban-
ge tijd. Vijf volle jaren weet te hebben van het
benauwende secreet dat haar man ongeneeslijk
ziek was. Doorheen dit droevig mysterie op te
blikken naar haar kinderen.

Het bleek des te pijnlijker te wezen dat de niets
vermoedende zieke effenafl al die tijd ging leven
op de toppen van het optimisme. Het is voorwaar
een feit dat in een exireme situatie de diepste
kern van iemands persoonlijkheid openbaar wordt
Lucien leefde vanuit het diep vertrouwen in zijn
behandelende dokter en nog veel meer vanuit
zijn onwankelbaar vertrouwen op Gods Voor-
zienigheid en de moederlijke bescherming van
de Lievevrouw van Lourdes. In zijn ondoorgron-
delijke liefde nam God dit alles aan als het
louterend avondgebed van dit ondergaande leven
dat al stervend in de tijd reeds te bloeien stond
in de eeuwigheid.

« Mijn dierbare echtgenote, je was aldoor mijn
bewaarengel. Een gouden hart. Aan jou vertrouw
ik onze kinderen toe. Ik blijf liefdevol toezien
vanuit de hemel op ons gezin.

Mijn goede moeder en schoonmoeder, grootvader,
broeders en zusters, bid nu met vrienden en
buren opdat de hemel voor mij opengaat. Tot
wederzien hierboven. »

Mevrouw Lucien Callens-Minjauw,

Mejuffer Dominique Callens,

Jongeheer Filip Callens,

Mejuffer Hilde Callens,

Mevrouw Eugéne Callens-Rudolf Vanhove-Soenens
Mevrouw Marcel Minjauw-Vandenborre,

Heer Maurice Vandenborre-Glorieux,

De families Callens-Soenens-Vanhove-Minjauw-
Vandenborre,

danken U voor uw gebeden
en gewaardeerde deelname.
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