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Ter herlnnering aan de dag waarop wij samen
hebben gebeden voor de zielerust van

Mevrouw JULIA-MARIA SIX

weduwe van
Heer Leopold Vangheluwe en Heer Arthur Himpe

geboren te Harelbeke, op 31 juli 1886 en te Kortrijk
in de Heer ontslapen op 9 december 1989, gesterkt
door het ziekensakrament.

Laat ons bidden

voor onze overleden zuster Julia

en voor alle medemensen

die in de genade van de Heer Jezus ontslapen zijn,
dat de Vader hen mag opnemen

in Zijn Rijk

waar [1jden en dood overwonnen zljn,

waar vrede en vreugde zijn,

zonder maat en zonder einde.

Wij bidden ook voor de familieleden en vrienden
van de overledene,

dat zij de hoop bewaren

bij dit piinlljk verlies,

en dat zij mensen vinden

die met hen zlin In dit verdriet.

Wi] bidden tenslotte voor ons zalf en voor elkander
dat wij leren leven met de dood,

zonder bitterheid,

en niet viuchten In onverschilligheid ;

dat wi] over de dood heen,

mogen uitzien naar het volle leven

dat Christus brengen zal wanneer Hij wederkeert.

Zij was graag omringd van vrienden en kennlssen
dle haar eenzaamheid kwamon wvullen met hun har-
telijkheid. Haar Jaarlijks Kerstfeest is nlet meer
voor deze aarde. Moge zlj het vieren samen met
haar dlerbare afgestorvenen,

Dierbare kinderen, Kkleinkinderen en achterklein-
kinderen, dank voor al uw goedheid. Vergeet mij

niet in uw gebeden en herinneringen aan ons
samenzijn in vreugde on leed.

Beste famllie, buren en vrienden, mijn heengaan
uit uw midden is plots gewseost en voorgoed.
Laten wij in geloof aan elkaar denken in ons gebed.
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Heer an Mevrouw Alberic Vangheluwe-Malfait,
Heer en Mevrouw Roger Depraetere-Vangheluwe

en zoon,

Heer en Mevrouw Lucien Himpe-De Veirman en
kinderen,

Heer on Mevrouw Gaston Delasre-Himpe en
kinderen,

Heer en Mevrouw Aureéle Benoit-Himpe en kinderen,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De familles Six-Deschynck-Himpe-Malysse en Van-
gheluwe

danken U van harte voor Uw gebeden
en Uw blijken van innige deelneming.
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