't Is danken als ik ween

Na vader ging cok moeder heen.
Hun lieve leven was voorbij

en 't is danken als ik ween,

Maar pijnlijk dringt het door tot mij:
kind ben ik voortaan van geen.

T Alleen nog met gesloten ogen
zie ik, niet zonder pijn,
d eliefde beelde
Dankbare herinnering aan B e

van wie er niet meer zijn;
Die zoveel wonden heelden,
Mevrouw zozeer luist’ren konden

en zoveel te zeggen hadden,

Jenny Six ook als ze geen woorden vonden.

Vaker neem ik voortaan

D' album waarin hun foto's staan ...
De vreugd om deze aardse tijd
vermengt zich een beetje

met wat heimwee naar d'eeuwigheid.

weduwe van de Heer Walter Vanfleteren

gebozen in Kortrijk op 31 auguscus 1932
en er godvruchtig overleden op 24 november 2008,
gesterke door her Zickensacrament,
Ondertussen hoop ik:
Lid van Zickenzorg in Gods handen zijn z¢ goed.
En dankbaar loop ik
verder in hun spoor
en besef in ‘n gebeden groet:

zij zijn Mij Maar even VOor.

Les Daewen

Patrick en Martine Decancq - Vanflereren,
Wesley en Isabeile Decancq- Bastiaen,
Milan en Faith,
Jeffrey Decancq,

Marc en Gina Vanfleteren- Duponcheel,

Jan en Nadine Kint-Vanfleteren,
Chriscophe Kint en vriendin,
Frederic Kinr en vrieadin,

haar kinderen, bleinkinderen en achrerkleimbindeven ;
Haar zus, schoonbroers, neven en nichren,

De families Six-Callens,
De families Vanfleteren-Deboosere,

danken u voor uw gebed en blijken van medeleven.

bagrolenaten bloyen
duk rieonegrcheh



