EENS KOMT HET WEERZIEN
IN
EEN GRENZELOZE LIEFDE.



1 Troostvel aandenken

aan Mevrouw
IRMA, NELLY SIX

geboren te Harelbeke op 12 augustus 1911

en overleden te Kortrijk op 27 september 1992.

weduwe van de Heer Gustaaf Hostens

'O dood,
ik weet dat ik van u niet bang hoef te zijn,
want in u is het leven.’

(Theresia van Avila)

De novene-kaars brandde voor Irma...
stil-bescheiden wakend,

wankel vlammetje dat ons gebed uitdrukt,
ons meeleven, onze hoop.

De negende dag is Irma heengegaan

het Licht tegemoet,

't was zondag, dag van de verrijzenis.

'Wie in mij gelooft, zal leven !”

Irma leefde vanuit haar geloof,

biddend vond zij rust en vrede,

biddend leefde zij verbonden met haar Heer,
en met haar dierbaren...

met Christian, haar oogappel en zorgenkind...
Geen ogenblik uit haar gedachten en gebeden.

Zorgzaam, zorgdragend...

heeft Irma geleefd.

Haar huisje kraaknet,

open voor elk die langskwam,

voor haar broers en de kinderen,

voor haar buurvrouw, haar werkvrouw,
haar vriendin, haar kennissen...

allemaal lieve mensen

die met haar meeleefden, haar zorgen

hielpen dragen.

Gedeelde zorg is halve last.

Zorg heeft zij gedragen voor haar vader,
voor haar man,
voor Christian...

zij was een moeder, hij haar kind.

Goede God,

in uw handen leggen we Irma neer,
voer haar naar uw land van licht.

Zij was een zegen voor haar zoon,

een lieve vrouw voor elk die haar ontmoette.
In haar herkenden wij uw liefde

VOOr uw mensen.

Verhoor ons gebed :

open voor haar uw paradijs

en laat Christian steeds mensen vinden
die voor hem zo lief zijn

als een moeder.

Heilige Rita, bid voor Irma.

Om uw gebed
en om uw blijken van deelneming,
danken U :

De families Six - Demeyere;
De families Hostens - Werrebrouck.

funeral-home vercruysse, harelbeke
druk vandebuerie, harelbeke



