Van Dyck pinxit RVN 616

O GOEDE EN ALLERZOETSTE JEZUS, zie ik buig mijn knieén
in Uw tegenwoordigheid, ik bid en smeek U met de grootste vurigheid
van mijn geest, dat Gij U gewaardigt in mijn hart te drukken leven-
dige gevoelens van Geloof, Hoop en Licfde, cen waar berouw over
mijn zonden en een zeer vaste wil om mij te beteren, terwijl ik met
grote aandoening en droefheid bij mij zelf overweeg en in de geest
aanschouw uw vijf wonden, hebbend voor ogen hetgeen de profeet
David reeds in uw mond plaatste over U zelf, o goede Jezus:
"Z1] HEBBEN MIJN HANDEN EN VOETEN DOORBOORD
EN AL MIJN BEENDEREN GETELD".
(Volle aflaat)




.1.

TOT ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mijnheer

Henri-Louis GLORIEUX

Weduwnaar van Mevrouw
ALIDA DHEYGERS
Geboren te Harelbeke de 1 januari 1887 en er godvruchtig
overleden de 9 oktober 1957,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten der Stervenden.

Bemind en omringd door de liefde van de Eerw. Zusters
sleet de dierbare overledene een gelukkige oude dag niet-
tegenstaande de last van een langdurige ziekte hield hij er-
aan iedere zondag trouw in de H. Mis tegenwoordig te zijn.
Zo dankbaar blij mocht hij voor kort onze geliefde bisschop
bij zijn bedsponde ontvangen en kinderlijk gelukkig ontving
hij zijn Zegen.

Tot op het laatste ogenblik bewust van al wat rondom
hem en met hem gebeurde, beleefde hij zo innig en gemeend,
met zo’n vertrouwvolle overgave aan Gods heilige Wil,
de toediening van de laatste H. Sacramenten. Wat een
schone hoop op zaligheid voor hem die zo sterven mag.

Beminde KINDEREN, achtbare FAMILIE en VRIEN-
DEN, ik dank U om de goede zorgen die ik steeds van U
mocht ondervinden. Mijn snelle heengaan moet U wel zeer
bedroefd hebben ; vertrouwt echter op de Heer. Hij geeft
het leven en neemt het weer terug. Niets geeft meer blijheid
en vrede dan altijd Gods geboden te onderhouden en Gods
H. Wil te zoeken. Een groot geluk wacht op ons wanneer
we samen bij Jezus opnieuw verenigd zullen zijn. Van uit
de hemel bid en zorg ik voor U. Bidden we voor elkander !

Drukk. Vandeputte, Harelbeke

Mijnheer en Mevrouw Willem VAN DOOREN-GLORIEUX,

Mijnheer Albert GLORIEUX,

zijn kinders.

De familien GLORIEUX, DHEYGERS,

DEKEIRSCHIETER, SIX, DEWULF, MAES.

Danken U voor de blijken
van deelneming en gebeden




