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Jacob 2B

t Troostvolle herinnering

aan de Heer

GILBERT SIX

geboren te Harelbeke op 13 september 1914
en overleden te Kortrijk op 31 maart 2000,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Weduwnaar van Mevrouw Julianna DECOCK

Nonkel,

Je was een goed man, zo gedienstig voor iedereen.

De gezondheid van tante was broos, maar jouw inzet voor haar
was boordevol liefde. Bij jouw vond tante steun en moed.
Toen tante na een slepende ziekte stierf, bleef jij rechtop.
Moedig trok jij je plan en ieder was nog altijd welkom.

Graag ging je eens buiten om een sigaretje te roken en een
goed woord te spreken met wie je ontmoette.

's Morgens trok je steevast naar het rustoord, daar vond je
zuster Martine en mensen om mee te praten : je was een
ware volksvriend.

Een intelligent man, die iedere ochtend de krant las, de
nieuwsherichten volgde op t.v. en over elk onderwerp

kon meespreken.

Op zaterdag ging je om je suikerbroodje om eens bij je familie
te zijn : je hield van hen. Ook mémé Paula kreeg geregeld

haar bezoekje, want je kon te voet naar haar. Kaarten deed
je in de Gilde en in de Lenteclub ; je hield ervan,
je was er bij mensen.

Je was een sterke man, die veel heeft gewerkt tijdens een heel
actief beroepsleven. Het weekend bracht verpozing en vreugde.
Hoe welkom was je niet in ons gezin; onze kinderen waren je
oogappels, telkens-weer was je bereid om te komen
thuiswachten, zoveel gezellige uren, jouw aanwezigheid

bracht warmte en vreugde in ons huis.

Wij waren voor jou 'een verder leven' zei je vaak.

Maar...

drie maanden na het afscheid van tante werd je opeens ziek.

Je bleef moedig, maar 't werd een maandenlange lijdensweg...

Nonkel,

tante liet een leegte na.

Ook jou zal ons gezin erg missen !
Dankbaar voor alles.

Doris.

Om uw deelname en gebed, danken u :
Guiseppe en Doris APRILE - VANDEBUERIE,
Christophe en Sandra,
Delphine, Lorenzo en Stefano,
De familie SIX - LIBEER,
De familie DECOCK - STADSBADER.
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