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Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel
van Zijn trouwe dienaar
DE HEER

Georges GOESSAERT
echtgenoot van Mevrouw Nelly SIX

geboren te Harelbeke op 5 november 1897
en tot het eeuwig leven overgegaan te Kortrijk, in de
kliniek H. Hart, op 2 november 1986, in zjn 89¢
levensjaar.
Gesterkt door het sacrament der zieken.

Soms lijkt het leven een rustige rivier, de dagen, de
maanden en jaren gaan voorbij en je weet wat je aan
het leven hebt. Je hebt de vertrouwde dingen om je
heen en de mensen van wie je houdt en je denkt zo
zal het altijd blijven, hoe zou het anders kunnen. En
plots je weet niet waarom en hoe, stuikt die wereld in,
heel onverwacht, zo maar.

Zo kwam hetover bij Georges, de dierbare overlede-
ne. Enkele weken nog maar en zijn vrouw en hem
zaten recht tegenover elkaar op hun kamer in het
Rustoord hier, zij waren tevreden, waren ook gelukkig
en dachten zo mag het nog lang duren. Wij wisten dat
de overledene een slepende ziekte had maar hetging
goed en hij had er zich al zo dikwijls doorheen
geslagen, 't zou wel zo erg niet zijn. Helaas het mocht
niet zijn hij kon het niet meer aan en moest naar de
kliniek waar hij dan na dagen doodstrijd is overleden.
Ondertussen ook, de moeilijke uren en dagen voor
moeder die alleen hier achterbleef mettoch nog altijd
die hoop dat Georges zou terugkeren, ook dat mocht
niet meer zijn. Hoe broos toch het ieven, hoe kwets-
baar ons geluk, hoe kort de tijd.

De dierbare overledene is altijd een zeer werkzaam,
gedienstig en bovenal een goed mens geweest. Hij
was altijd vriendelijk en altijd klonk in zijn spreken een
blijde en zeer medevoelende toon zodat men moeilijk
zomaar zijn kamer in en uit kon, er moest gesproken
worden en men moest er tijd voor maken, maar 't was
aangenaam en gemoedelijk. Bijna elke dag was hij
met zijn vrouwtje aanwezig in de H. Mis hier in de
kapel en men zag het’t was gemeend en oprecht, zijn
geloof en zijn gebed zijn hem ook, en steun en kracht
geweest in het leven.

Van zijn arbeid kan men alleen zeggen dat het een
hard labeur is geweest als stukadoor zoveel huizen
en gebouwen te hebben geplakt. Kort kan men
zeggen Georges was gegroeid naar zijn werk. Ja een
zeer goed mens is heengegaan !

Mijn goeie Echtgenote duizendmaal dank voor al uw
tederheid en liefdevolle zorgen, uw steun en intense
toewijding.

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen
wees goed voor Moeder, wees gij de vreugde van
haar leven. Dank ook de kinderlijke genegenheid
voor uw Ouders 't was goed zo, gij hebt uw best
gedaan.

Moge de Heer van alle leven hem opnemen in zijn
eeuwige vrede. Amen.

Om uw gebeden en meeleven danken U :

Nelly GOESSAERT-SIX zijn echtgenote
Marcel en Denise VANDORPE-GOESSAERT,
kinderen en kieinkinderen

Maurice en Lea GOESSAERT-VANDEKERKHOVE
en kinderen



