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BIDT VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Arthur~-Ernest HIMPE
Echtgenoot van Mevrouw
Julia SIX

geboren te Harelbeke de 21 november 1903, en er
godvruchtig overleden de 7 april 1962,
voorzien van de HH. Sacramenten van de zieken.

Deze stille zieke heeft de laatste bladzijde van
zijn levea geschreven in pijn en leed.

Gelukkig, op zijn ziekbed heeft hij veel liefde
ontmoet vanwege zijn vrouw en kinderen.

Ook Christus kwam bij hem. Hij nam de zieke
bij de hand, zodat hij de laatste lijnen van zijn
leven schoon kon schrijven. Hoe schoon was het
geduld, de gelatenheid, de rust van deze zieke.

Wij weten zeker dat Jezus Christus de men~
sen beloont die Hem langs zo’n doornige weg van
een pijnlijke ziekte trouw blijven.

Beste ECHTGENOTE, hoe moet ik danken om
uw moederlijke zorg voor mij. Goede KINDEREN,
uw aanwezigheid bij mijn ziekbed bracht mij rust.
Teder keer dat gij bidt, kunt gij mij ontmoeten bij
God.

Vandebuerie, Harelbeke.

Mevrouw Arthur HIMPE-SIX,

iinheer en Mevrouw Alberic VANGHELUWE-MALFAIT,
nheer en Mevrouw Roger DEPRAETERE-VANGHELUWE,

eer en Mevrouw Lucien HIMPE-DE VEIRMAN,
ijnheer en Mevrouw Gaston DELAERE-HIMPE,
Mijnheer en Mevrouw Auréle BENOIT-HIMPE,
De familién HIMPE-MALISSE, SIX-DESCHYNCK en

VANGHELUWE

danken U voor uw gebeden,

en gewaardeerde deelname.



