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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alice Clara COUCKE

weduwe van de Heer CASIMIR SIX en van
de Heer EMIEL MALFAIT

geboren te Harelbeke op 17 juni 1893
en godvruchtig overleden te Kortrijk op
24 januari 1985, gesterkt door het
Ziekensakrament.

Moeder heeft lang geleefd.

Daar willen wij de Heer echt voor danken.
Zij is zonder veel pijn heengegaan,

zo hadden wij het voor haar gewenst.

Het is goed zo lang je moeder bij je te hebben,
deze verbondenheid te mogen ervaren.

Het blijft echt moeilijk afscheid te nemen.
Maar wij geloven dat zij nu in goede handen
is, bij de Vader.

Deze volksvrouw heeft geleefd tussen de
mensen, het kaarthuisje was een trefplaats
waar ze velen ontmoette, zij leefde graag en
ze heeft deugd beleefd aan de vele jaren die
ze gezond, rustig en vriendelijk doorbracht.
ze had een sterke wil en gezond verstand,
en dit zijn belangrijke gaven.

Heer,

moeder vertrouwen wij u toe,
zij heeft schoon geleefd,
wees haar indachtig.

Dat zij ruste in vrede.

Danken U om de blijken van deelneming
en gebeden :
Mevrouw Arthur Vanoverbeke-Six,
haar dochter ;
De Heer en Mevrouw

Ronny Vanoverbeke-Vandeputte,
haar kleinkinderen ;

Jonge Juffer Tine Vanoverbeke,
Jonge Heer Dries Vanoverbeke,
haar achterkleinkinderen ;

De families COUCKE - DEBRAUWERE -
SIX - MALFAIT

Fun.-Balseming Vercruysse pvba, Harelbeke
Druk. Omer Vandeputte, Harelbeke



