De schoonheid

van jouw leven

blijft voor altijd
miet het onze verweven



Aandenken aan

DE HEER
Albert, Victor Six

echtgenoot van Marcella De Caluwé

geboren te Harelbeke op 7 november 1920
en godvruchtig overleden te Kortrijk
op 29 juli 1994,
gesterkt door het ziekensakrament.

Oudstrijder 1940 - '45.

Bestuurslid Bond van Grote en Jonge Gezinnen.

Wijkmeester Kristelijke beweging
van gepensioneerden.

Lid Stedelijke Raad derde leeftijd.

Parochiale buurtverantwoordelijke.

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt, ik ben wat moe

maar op een keer dan ben je

aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans.

Uw afscheid, liefste Albert, papa en bompa,
is ons niettegenstaande wij een beetje
voorbereid waren plots overkomen.

Je bent altijd een dynamische werkkracht
geweest. Niets was jou te veel.

Je was steeds vol zorg voor je liefste vrouw
die je op je handen droeg. Voor je kinderen
en kleinkinderen stond je klaar met raad en
daad!

We zullen ons Albert herinneren als de
eenvoud zelf, vriendelijk en behulpzaam voor
al wie op hem een beroep deed.

Sinds zijn pensioen zette hij zich ten volle in
voor al « zijn » verenigingen.

Dan kwam plots de ziekte, die hem verstarde
van de pijn.

Te kort maar te krachtig, God kan het niet
langer aanzien en riep hem tot zich.

Dank om wat je was.



Marcella De Caluwé,

zijn echtgenote;

Jacqueline Six,
Philippe en Marie - Noél Geeraerts - Six,
Eddy en Frédérique Six - Vanden Eynde,

zijn kinderen;

Alain en Goedele De Beuf - Desmet,
Kurt en Veerle Liephout - Wielfaert,
Ann Geeraerts,

Bart Geeraerts,

Bruno Six en Evelien,

zijn kleinkinderen;

De families Six, Devos, De Caluwé,

danken U voor de blijken van medeleven.

funeral-home vercruysse, harelbeke
druk vandebuerie, harelbeke

beuselinck ||| belgim Matilde 2



